Dinsdag 11 februari 2020

In Amsterdam komt ook een Agora. Hierbij werd hulp gevraagd van ouders en leerlingen die
al ervaring hebben met het Agoriaans onderwijs. Ik “Dejana” en mijn ouders vonden het een

leuk idee om hier naartoe te gaan en te vertellen
over onze ervaringen van Agora en andere
leerlingen en ouders te enthousiasmeren over dit
prachtige onderwijs.
We maakten er gelijk een klein uitstapje van en
gingen eerst even shoppen )
Daarna gingen we naar het schoolgebouw. We
werden hartelijk ontvangen met pizza’s en sapjes.
Ook waren er een aantal leerlingen van Agora

Groesbeek.
Er was een briefing waar verteld werd wat de

bedoeling was van die avond. Er was een presentatie en daarna konden ze door het gebouw

lopen en vragen

stellen.

Ik vond het leuk om vragen te krijgen die ik zelf
niet had bedacht en hun kijk en mening op
Agora. Zoals verwacht: veel ouders vinden het
spannend, maar er waren juist ook kinderen
met kritische vragen waarvan ouders juist wel
enthousiast waren.
Een vraag was bijvoorbeeld: Wat als je een
challenge sneller af hebt dan gepland? En als
deze af is krijg je dan een nieuwe?
Maar ook vragen over hoe weet je wat je moet
leren en sluit dit onderwijs wel aan op
vervolgonderwijs?

Zelf vond ik het ontzettend leuk om Agora te promoten. Ik ben blij dat we naar deze open
avond zijn gegaan en zou het zo nog een keer doen en mijn vader en moeder ook.



